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Kijken is 1 stap. De kunst van kijken is stap 2. Daarvoor is er nog leren. De kunst van leren. Als
men de kunst van leren verstaat dan is het logische vervolg daarop het kijken. Wat men ziet is
meestal maar de helft, de andere helft ziet men vaak niet of veel later. De ware fotograaf ziet
meestal meer dan de willekeurige voorbijganger. Als men goed kijkt naar de foto´s van de
Yannaa fotograaf ziet men dat zij de kunst van goed kijken verstaat. Haar foto´s zijn geen
kiekjes, het zijn kleine stillevens, parels van kunst, waar lichtinval, het moment, de beleving en
de ruimte van eigen interpretatie gevangen worden in 1 beeld dat alles zegt en tegelijkertijd de
keuze en de eigen opvatting aan de kijker laat. Dat maakt het werk van Jasmijn Welbergen zo
bijzonder, en is voor GEIERTUM reden genoeg om haar werk aan te bevelen. Voor meer
informatie kijk op www.yannaa.com .
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